
Masson Luciën Joseph    

Lance Corporal  

Les Fusiliers Mont-Royal 

Royal Canadian Infantry Corps 

B 155695 

 

 

 

 

 

 

 

Luciën Masson wordt op 11 mei 1918 geboren te St. Bruno de Guigues, 

Quebec als zoon van HenriMatheau Masson en Marie Emma Eugenie 

Denomme. Luciën is de eerstgeborene van een tweeling en heeft in totaal 

vijf broers en vijf zussen. Van oud naar jong: Jeanne, Tom, Annette, 

Maurice, Philip, Noëlla, Julie, Lucien and Marcel, Laurette, Michael.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.l.n.r. Mac - Marcel – Luciën – Maurice – Phil – Tom Masson.  Voorste rij Noel Nepken. 

 



Quebec is een gedeelte van Canada waar ze Frans sprekend zijn, dus 

Luciën wordt opgevoed met Frans en Engels. De godsdienst van het gezin 

is Rooms Katholiek. 

Vanaf zijn zevende tot zijn veertiende gaat Lucien naar de Attend School 

in Callender. Zijn sport is basketbal en hij is lid van een schutters-

vereniging.  

Hij werkt 8 jaar in een houtzagerij en daarna nog 16 maanden bij het 

bedrijf Power Plant in Nobel, Ontario waar munitie verwerkt wordt. 

 

Op 12 maart 1942 meldt Luciën zich aan in North Bay, Parry Sound 

District, Ontario bij de Scottish Fusiliers. Zijn tweelingbroer Marcel wil zich 

ook aanmelden, maar wordt afgekeurd omdat hij slecht kan zien.  

Op het keuringsformulier staat vermeld dat Luciën bruin haar heeft, bruine 

ogen en een donkere huidskleur. Ook wordt daarop aangegeven dat 

Luciën enthousiast lijkt te zijn over overzeese diensten. 

Oudere broer Philip meldt zich ook aan bij het Canadese leger en zal, net 

als Luciën, in West Europa en Nederland deelnemen aan de gevechten 

gedurende WO2. 

          

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

Luciën en Philip in het leger. 

 

Luciën begint aan zijn opleiding die in totaal 2,5 jaar duurt en gaat via 

Camp Borden, Allanburg en Toronto, Camp Niagara naar Engeland om zich 

daar voor te bereiden op de overtocht naar het  

vaste land van West Europa. Op 8 oktober 1944 vertrekt hij vanuit 

Engeland naar Frankrijk.  



Via België komt hij naar Nederland waar hij wordt ingezet bij Operatie 

Veritable die op 8 februari 1945 van start gaat. Luciën sneuvelt op 3 

maart 1945 tijdens een militaire actie bij het gevecht om het Rijnland, 

operatie Blockbuster in het Reichswald.  

Luciën Masson wordt tijdelijk begraven op een Canadees noodkerkhof te 

Bedburg in Duitsland.  

Op 6 september 1945 wordt Luciën Masson herbegraven op de Canadese 

Begraafplaats te Groesbeek, graf VII. G. 16. 

 

Grafinscriptie:  

Beloved son  

of Henri & Eugenie Masson 

    Callander – Ontario, 

   May he rest in peace. 

 

Onderscheidingen Luciën: 

- The Silver Star (voor het geven van zijn leven voor zijn land) 

- The 1939 to 1945 Star (uitgereikt voor 6 maanden actieve dienst) 
- The France and Germany Star (uitgereikt voor 1 dag of meer van 

actieve dienst in Frankrijk en Duitsland tussen D-Day en 8 mei 1945) 
- The Volunteer Service Medal (uitgereikt aan vrijwilligers) .De 

medaille laat zien dat Luciën 18 maanden als vrijwilliger in actieve dienst 
is geweest. 

- The Service Medal (uitgereikt aan personeel dat minimaal 28 dagen 
full time gediend heeft) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Levensverhaal door Marian Straatman en Fred Hulsman, Research Team 

Faces to Graves. 

 

Bron: 
Commonwealth War Graves Commission 

Library and Archives Canada 
Met dank aan Heather Masson Busch 
 

    
    

    
    

    
    

    
    

    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    

    
    

    
     

    
          



Op 20 september 2017 komen Heather Masson Busch en Michael Masson 

met hun partners naar de Canadese Begraafplaats om een bezoek te 
brengen aan het graf van hun oom Luciën Masson. 

 
 

v.l.n.r. Diane Michael Heather Rick  
 
 
 
 

                     Met Fred (links) en Marian (boven 2e van rechts). 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 
 

 

    
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lichtjesavond 24 december 2018. 

foto: Diana van Kerkhoven-Venis 
 
 
 
 
 
 


